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Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Aanvangslied: Psalm 42 vers 1 en 4

Evenals een moede hinde

naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.

Ja, ik zoek zijn aangezicht,

God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?

Zie, gekerkerd in verlangen,
balling ver van waar Gij woont,
houden bergen mij gevangen,
waar uw heerlijkheid niet troont.
Watervloed roept watervioed.
Aller diepten euvelmoed

heeft mij met geweld bedolven,;
al uw baren, al uw golven!

Stilte voor persoonlijk gebed (achter de tafel)
Bemoediging en groet

Kyrie gebed, genadeverkondiging en lofprijzing

Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de
wereld en in ons eigen leven en horen naar de genade
verkondiging uit Deut. 30 vers 1-5 en laten wij daarna Zijn naam
zingend prijzen met Lied 305 vers 1 want zijn barmhartigheid en
ontferming hebben geen einde.

a. Kyrie gebed met Responsie: Heer ontferm U

b. Genadeverkondiging Deut. 30 vers 1 -5

Wanneer alles werkelijkneid is geworden wat ik u beschreven heb,
zegeningen en vervloekingen, en wanneer u ten slotte, door
de HEER, uw God, uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken,



daar lering uit getrokken hebt 2en samen met uw kinderen naar

de HEER, uw God, terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat
gehoorzamen — daartoe heb ik u vandaag aangespoord —, 3 dan zal
de HEER, uw God, in uw lot een keer brengen: hij zal zich over u
ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die
landen bijeenbrengen. 4Zelfs al zijn sommigen verbannen naar het
eind van de wereld, de HEER, uw God, zal u terughalen en weer bij
elkaar brengen. 5Hij zal u terugbrengen naar het land dat uw
voorouders ooit bezaten en het u weer in bezit geven. Hij zal u
meer nog dan uw voorouders zegenen en in aantal doen
toenemen.

c. Lofprijzing (zingen) : Liedboek 305 vers 1

Alle eer en alle glorie

geldt de luisterrijke naam!
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan!

Gebed bij opening van het Woord
Zingen : Psalm 65 vers 4 en 5

O onze God, o vast vertrouwen

Van 't allerverste land,

Op Wien al 's aardrijks einden bouwen
En 't wijdstgelegen strand;

Gij, die de hemelhoge bergen

Doet pal staan door Uw kracht,

Zodat zij vloed en stormen tergen,

Gij zijt omgord met macht.

't Gebruis der zee doet Gij bedaren,
Daar Gij haar golven stilt;

't Rumoer der volken, als der baren,
Betoomt Gij, waar Gij wilt.

Wie d' einden dezer aard' bewonen,
Aanschouwen, dag aan dag,



De teek'nen, die Uw almacht tonen,
Met vrees en diep ontzag.

Bijbellezing Jesaja 43 vers 1-7

Welnu, dit zegt de HEER, die jou schiep, Jakob, die jou vormde,
Israél: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je
naam geroepen, je bent van mij! 2Moet je door het water gaan —
ik ben bij je; of door rivieren — je wordt niet meegesleurd. Moet je
door het vuur gaan — het zal je niet verteren, de vlammen zullen
je niet verschroeien. 3Want ik, de HEER, ben je God, de Heilige
van Israél, je redder. Voor jou geef ik Egypte als losgeld, Nubié
en Seba ruil ik in tegen jou. 4Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo
waardevol, en ik houd zo veel van je dat ik de mensheid geef in
ruil voor jou, ja alle volken om jou te behouden. 5Wees niet bang,
want ik ben bij je. Ik haal je nhakomelingen uit het oosten terug,
uit het westen breng ik jullie bijeen. 6Tegen het noorden zeg ik:
Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijn zonen terug
van verre, mijn dochters van de einden der aarde, 7allen over
wie mijn naam is uitgeroepen, en die ik omwille van mijn
majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.

Zingen: Lied 247 vers 1, 2 en 3 Blijf mij nabij...

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?



In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.
Verkondiging: Door het water bedreigt, door God gered

Gaven/Collecten Werelddiaconaat
Zingen: Lied 913 Wat de Toekomst brenge moge

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand.
Moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen,
Vader, wat Gij doet is goed.

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed.

Heer, ik wil uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.

Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister ,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in de hemel kom.

Laat mij niet mijn lot beslissen,
zo ik mocht, ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen
als Gij mij de keuze liet.

Wil mij als een kind behand’len,
dat alleen de weg niet vindt.
Neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge
aan des Vaders trouwe hand,



loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Dankgebed, voorbede - stil gebed — Onze Vader

Slotlied: Lied 425

Vervuld van uw zegen

gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis

waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden

op weg in een wereld

die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep

in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Zegen

Amen (door de gemeente)



